Wandelen in de Voetsporen van St. Odulphus

Het Odulphuspad volgt een route door Zuidwest-Friesland die direct is verbonden met de historische
plaatsen en de missie van Sint-Odulphus en de abdij die zijn naam droeg. Wandelen op dit pad is een
manier om de fysieke locaties van zijn nalatenschap te beleven.

1. Stavoren: Het Centrum van Zijn Werk
Het pad begint of passeert het vroegere hart van de Odulphusverering: Stavoren.

De Missie: Odulphus werd door de bisschop van Utrecht naar Friesland gezonden om het geloof te
verkondigen en stichtte hier waarschijnlijk voor 835 een kanunnikengemeenschap. Dit was zijn
operationele basis in Friesland.

De Abdij: Later, in 1132, werd hier de belangrijke St.-Odulphusabdij gesticht. Door hier te wandelen,
treedt u letterlijk in het gebied waar zijn missiewerk begon en waar zijn relieken werden bewaard.

Locatie: Het oude abdijcomplex is nu onder water verdwenen, maar de ondiepte staat bij vissers
bekend als De Stiennen of It Tsjerkh6f. Het pad volgt het landschap zoals dat is overgebleven nadat
de zee een deel van dit historische gebied opslokte.

2. Hemelum: De Vrouwencommunity
Een belangrijk punt op het Odulphuspad is de connectie met Hemelum.

Het Dubbelklooster: De abdij van Stavoren was waarschijnlijk een dubbelklooster (voor mannen én
vrouwen). In de 13e eeuw splitste de vrouwenafdeling zich af en verhuisde naar de St.-Nicolaaskerk
van Hemelum, zo'n acht kilometer ten oosten van Staveren.

Verbinding: Wandelen tussen Stavoren en Hemelum (of naar Hemelum) volgt de historische
scheiding en verplaatsing van de kloostergemeenschap die zijn naam droeg en die de bezittingen van
de abdij beheerde in de regio.

3. De Regio: Het Invloedsgebied

Het Odulphuspad strekt zich uit over het voormalige Graafschap Stavoren en het invloedsgebied van
de abdij.

Invloed van de Abdij: De St.-Odulphusabdij was een verlengstuk van het gezag van de bisschop van
Utrecht en had grote bezittingen. Het pad verbindt de plaatsen die deel uitmaakten van dit machts-
en geloofsnetwerk.

Pelgrimage: De tekst vermeldt dat er al snel na zijn dood sprake was van verering van Odulphus in
Friesland. Door de route te lopen, volgt u symbolisch een pad dat in de Middeleeuwen al een plek
van geestelijke betekenis was, gericht op de nalatenschap van de heilige.

Kortom, het Odulphuspad is een moderne pelgrimage die u langs de historische kernen van zijn
invloed in Zuidwest-Friesland leidt: van zijn missie in Stavoren tot de uitbreiding van zijn kloosterorde
in Hemelum en de landerijen eromheen.



